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Een prachtige pleisterplaats

In het hart van Vleuten

ledlereen (4 wellkom (n de Torenpleinkerk

Aan de Schoolstraat in Vleuten staat de Torenpleinkerk, een
historische plek waar je stilte kunt zoeken en vinden. Een kerk
zonder bombarie met een rustig interieur, aangepast aan deze
tijd. Predikant Idelette Otten wil de kerk graag meer openstellen.

Idelette Otten is sinds 2010 predikant van de Torenplein-
kerk. “‘Veel mensen kennen de Torenpleinkerk van de
buitenkant, maar ik wil ze graag uitnodigen om ook eens
binnen te komen. Om een kaarsje te branden, iets af te
geven voor de Voedselbank of gewoon om eventjes na
te denken of te praten. Mensen denken vaak dat ze bij
de kerk moeten horen om er naar binnen te gaan. Maar
dat is zeker niet zo, je bent altijd welkom in onze kerk.
Het is zonde om de kerk alleen maar te gebruiken voor
de zondagochtenddienst van 10 tot 11.

Getijden

De kerk is niet alleen op zondag open. Van dinsdag tot
en met vrijdag is er elke dag ruimte voor de getijden
(gemeenschappelijk gebed, zoals in kloosters).

DINSDAG: van 11 tot 12 uur koffie-uurtje, aansluitend
het middaggebed van 12 tot 12:20 uur. Het is een kleine
dienst met zingen en een korte lezing. Er is ook ruimte
voor stilte. Idelette biedt een luisterend oor voor diegene
die dat wil.

WOENSDAG: van 19:30 tot 20 uur het avondgebed de
Vespers. Hierin klinkt een soort mantra-achtige muziek,
afkomstig uit het jongerenklooster van Taizé. Dit geeft
rust en verstilling.

DONDERDAG: van 21:40 tot 22 uur het nachtgebed de
Completen.

VRIJDAG: van 7:40 tot 8 uur het ochtendgebed de
Lauden. Van 12 tot 13 uur orgelspel op het prachtige
oude Bétzorgel. Je kunt gewoon luisteren naar de
muziek, of een boek lezen, maar wil je een gesprek dan
is Idelette aanwezig.

Rust en ontmoeting

Idelette: ‘Je merkt dat mensen nu veel meer behoefte hebben
aan verstilling. Ze zijn op zoek naar iets, gaan naar yoga,
vinden het in het boeddhisme maar vaak zie je ook dat ze
via een omtrekkende beweging weer bij de kerk terugkomen.
Onze kerk is een prachtige pleisterplaats die plek biedt voor
een gebed maar ook voor meditatie, je kunt er rust vinden en
het is een plek voor ontmoeting.’

Geschenk

De kerk heeft de traditie om mensen te helpen weer grip te
krijgen. De dominee is een luisterend oor en kan met iemand
meedenken. Wil je contact, dan kun je Idelette mailen op
predikant@torenpleinkerk.nl. Je krijgt vaak dezelfde dag nog
een reactie. Idelette: ‘De kerk is er voor iedereen, je hoeft
geen lid te zijn. Daarom organiseren we van alles. Er zijn ook
regelmatig concerten en poézie-avonden. Dat zien we als een
geschenk voor de buurt.’
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